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Naderen tot God
door Arie van der Stoep

We behoeven niet te aarzelen. Te allen tijde mogen we naar God toegaan. Nadert tot God, en Hij

zal tot u naderen, (1) Hij komt naar mij toe, als ik naar Hem toega. Dat belooft God hier.

Hij komt mij zelfs tegemoet, als ik naar Hem toega met mijn fouten, falen en zonden. God wil

eerlijkheid. Als ik ze belijd, ze voor Hem uitspreek, vergeeft Hij ze. (2) Ze kunnen dan niet langer een

negatieve rol spelen in mijn relatie met Hem. Er is weer openheid tussen Hem en mij. (3) En hun kracht

is verbroken.

Een ereplaats

Jakobus’ raad is: Reinigt uw handen, zondaars, dat is: breng je verkeerde daden bij God, belijd ze. En hij

voegt eraan toe: En zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. (4) Dat is: breek met die negatieve

dingen die tweespalt in je leven veroorzaken en maken dat je heen en weer wordt geslingerd. Laat ze

niet langer toe. Breek met negatieve gedachten!

Wat is God geweldig, dat we met alles bij Hem mogen komen. Dat we niets voor Hem behoeven te

verbergen, maar echt mogen zijn! En als we dat doen, beloont Hij ons er ook nog voor!

Want als ik mij voor hem verneder, dan belooft Hij mij in ere te zullen herstellen: Verneder je voor de

Heer, en Hij zal je verhogen, zegt Jakobus 4:10. Dat is: Hij zal mij mijn zelfrespect teruggeven en mij bij

zichzelf een ereplaats en waardigheid geven. (5)

Echt voor ons bestemd

Maar niet alleen voor een christen is dit belangrijk. Ook wie Hem niet kent, mag naar God toekomen.

Zijn armen houdt Hij wijd uitgebreid om ons te ontvangen. Hij zegt: Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins

uitwerpen (6) dat is: die zal Ik beslist niet de deur uitzetten, maar juist aannemen.

Het was Jezus die deze laatste woorden sprak. Hij deed dat namens God. Hij was zelf door Hem naar

de aarde gezonden, om Gods liefde voor ons te tonen. Daardoor weten we dat deze woorden echt

voor ons bestemd zijn. Hij zegt er dan ook achteraan dat ieder die met Hem, Jezus, in aanraking komt,

en in Hem gelooft, eeuwig leven zal hebben (7)

Bij God hebben we een toekomst, wie of wat we ook zijn! 

Uit de Bijbel:

(1) Jakobus 4:8a.

Nadert tot God, en Hij zal tot jou naderen.

(2) 1 Johannes 1:9.

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te

reinigen van alle ongerechtigheid.

(3) Jesaja 57:15b.



In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest van de

nederigen en het hart van de verbrijzelden te doen opleven.

(4) Jakobus 4:8b. 

Reinigt jullie handen, zondaars, en zuivert jullie harten, jullie, die innerlijk verdeeld zijn.

(5) Psalm 91:15.

Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en

tot ere brengen.

(6) Johannes 6:37b.

Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

(7) Johannes 6:40.

Want dit is de wil van mijn Vader, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven

zal hebben, ... 
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